
 

 

 
 

  



REDACTIONEELTJE 

We worden wakker van een druppende zak in de tent. 
Fien speelt guytaar en jonas dalkt wat rond; de 
ochtendstond heeft goud in de mond. Vandaag doelen 
we op veel dingen, voornamelijk koken, tekenen, naaien 
en pennen. We doen onze reeks van 4 keer 10 
ochtendsquats, trekken een paar keer  

 

 

op en beginnen aan het stoven van de cornflakes maar 
hier is geen pooltafel of wat dan ook. Jessica deinst 
nog wat na in de oren, haar vieze gewoonte houdt het 
merendeel van de koks op. Plots de zon, lachende 
gezichten vullen de tent. Een kudde van verscheidene 
bannen verzamelt zich voor de kokspenthouse, weer 
een mooie dag in de leven op de wei. Gisteren hadden 
we een douche gemaakt hier op de wei en mega-
lekker gedoucht. De baarden werden tevens getrimd, de 
tanden gepoetst en oksels geschoren. Plotseling is de 
tent stil, een druppel breekt deze stilte en ergens in 
een dorpje ver weg zoekt een klein katje haar moeder. 
Over een klein dorpje gesproken, Gouvy heeft een 
inwonersaantal dat we schatten op 7356,3. Deze 
informatie is nog niet gecheckt, maar het schijnt zijn er 
ook 800 katten. De hond van de buren tellen we er 



bij. Als we samenvatten kunnen we stellen dat de 
oudere bannen nog steeds op zoek zijn naar hun 
waardigheid; die zijn ze verloren tijdens de zangstonde! 
Altijd meezingen is dus de boodschap. Vandaar hier de 
lyrics van het avondlied.  

O heer, d’avond is neer gekomen. De zonne zonk en’t 
duister klonk. De winden doorruisen de bomen, en verre 
sterren staan al om. Wij knielen neer om u te zingen, 
int slapend woud ons avondlied. Wij danken u voor wat 
w’ontvingen en vragen heer, verlaat ons niet. Knielen 
knielen knielen wij neder, door de stilte weerklinkt ons 
gebee, luisterend fluisterend kruinend neer, en verre 
sterren staan al teder. Geef ons heer, zegen en rust 
en vree.  

Slaapwel!!!   



WISTJEDATJES 

- Nicholas van de koractie een held is en mij 

komt aankleden 

- Van de hihi en de haha 

- Het in de nacht heel koud is 

- de halfplatte rust eigenlijk al gedaan is 

- sommige natte sokken hebben 

- naomi al 3 dagen dezelfde sokken aanheeft 

- Floris van de rekoractie al 3 jaar dezelfde 

onderbroek draagt  

- een onderbroek 4 kanten heeft, voor en 

achterstevoor en hetzelfde aan de binnenkant 

- dauw twee scheuren in haar broek heeft  

- correctie; 4 

- nicholas redelijk hard aan het husslen is 

- dauw is verliefd op hendrik 

- dauw zonder e wordt geschreven, bel met ‘dt’ 

- ferre capser de tank de roose als leiding 

wil, maar dit niet kan. 

- het regent als een gieter 

- iedereen veel medelijden had met sjo 

- jonas teveel jom zegt en zelf een jom is 

- kaat goed kan roeren 

- Floris goed kan naaien 

- De leden de parel van een typmachine aan het 

uitvinden zijn 

- ona hier hier ook staat 

- en in de regen springtouwt zonder touw 

- floor mooi kan zingen, alsook fien 

- er een tent afgebroken is van knim 

- floris 46 is  

- dat quanta y sex is in het spaans 

- hallo televisie 

- hannelore is blauw 

- hannelore toch niet blauw is 

- paaldansen 



- stef zich schaamt voor zijn hobby paaldansen 

- nicholas op zijn stoel staat 

- sommige van deze wistjedatjes door de leden 

van 1-6 zijn geschreven 

- ricus dieren wil zien in het bos, echt grote 

dieren 

- danny een koppel is met bas 

- dauw stiekem verliefd is op hendrik 

- de nieuwe 1-2’ers kleine pestkopjes zijn 

- het grasoorlog is tussen 1-2 en 5-6  

- volgens ons 1-2 zelfs aan het winnen is 

- wiebe haar knuffel in de hudo heeft laten 

vallen 

- ricus gras in zijn oor deed 

- de meisjes van 5-6 zeggen dat er een muis in 

de tent zit 

- destiny zegt dat stef de poep moet likken van 

stien 

- het bovenstaande allemaal leugens zijn, aldus 

destiny 

- jasmine elke woensdag in haar broek kaka doet 

- de kampwei best wel groot is 

- stef heel goed kan twerken 

- pieter altijd natte scheetjes laat 

- er geen postzegels over didl mogen geplakt 

worden op een kaartje 

- stef zijn regels heeft 

- de dagtocht droog begon maar vochtig eindigde  

- nicholas een slechte leider is 

- danny een slechte kok is maar hij is zich aan 

het bewijzen 

- hij heeft tevens ook het meeste ervaring maar 

toch ook weer niet 

- danny koen is eigenlijk 

- alle koks hun mama missen 

- het vlees bijna rijp is  

- koffie zetten best wel moeilijk is 

- er al veel pakken koffie geherentals zijn 



- Lise zeer gevoelig kan roeren 

- vlees ook op een stoofke bereid kan worden 

- Alle leden het eten fantastisch lekker vinden 

- Naomi soms liegt over liefjes 

- Jan K de aanwinst van het koksteam is en een 

zeer groot mes heeft 

- Hij ook wel jean cuisson genoemd wordt 

- de schaduwtent weer gebruikt kan worden voor 

de zon in plaats van de regen 

- de koks riemen moeten kopen om hun broeken 

weer op te trekken om hun sexy poepjes te 

bedekken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anoniempje 
 
Beste Rekoraktie 
 
Ik heb nog nooit een antwoord kunnen geven op het 
raadsel van de redscocks. Al mijn groepsgenoten 
hebben al een vork kunnen treffen, met positief gevolg. 
Ze beginnen mij te viseren en meer druk op mijn 
schouders te leggen. Ik begin dan ook aan mij te 
twijfelen. Ben ik nu zo traag, onwetend en loemp?  
 
Groetjes 
Christiaan Anoniempje 
 
Beste Anoniempje  
 
Ja, waarschijnlijk wel, maar er zijn andere manieren om 
aanzien te krijgen bij je groepsgenoten. Zo kan je ziek 
nijg een volksdans leren of constant limerikken 
voordragen (niet zo moeilijk). Als het spel echt 
belangrijk is voor jou kan je ook andere manieren 
vinden om te winnen. Wij hebben gehoord dat de 
organisator zich makkelijk laat omkopen met massages, 
snoepjes en een flinke opkuisbeurt. Je kiest zelf wat je 
maar doet. Wij zijn ook maar een mens met beperkte 
kennis en je vraag is te specifiek; je doet maar op! 



(zoals ik) Maar, zoals in de vorige atlantist werd 
aangehaald, wie niet waagt blijft maagd! Sorry.  
Groetjes, Rekoraktie 
  



Vergeten gezegdes 

 
 
 
Ik ben van een dichte cola aan het drinken 
De actie waarbij iemand iets neemt en vervolgens in 
zijn hoofd het object opendoet, maar dit fysiek niet 
doet. Hierdoor ontstaat een kortsluiten van de frontale 
cortex en de persoon is verbaasd. 
 
 
 
 
 
Beter tien vogels in de hand dan schijten op een natte 
krant. 
Het is beter om zekerheid te hebben dan het ongedane 
op te zoeken (dit spreekt “als je niet waagt blijf je 
maagd” tegen).  
 
 
 
 
 
De boog niet altijd in de kast kan blijven staan.  
Spanningen moeten openlijk worden toegegeven, anders 
blijft het vervelend.  

 
 



WAT ALS 
Zie het als denkvoer om verhitte discussies uit te 
lokken. Weet je een interessante theorie, aarzel 
dan niet om het de rekoractie te komen vertellen. 
 
 
 
- Je dikke teen aan de buitenkant van je voet 
staat 
 
- Alle kasten in je huis diepvriezers waren 
 
- Iedereen twee hoofden heeft die elkaar 
tegenspraken 
 
- Je altijd een dwerg naast je hebt lopen die zegt 
dat je liegt 
 
- Vliegen mensen aten 
 
- Een kamp drie maanden duurde 
 
- Er geen opbergmiddelen bestonden 
… 
 
 
 
 



PUZZELAI 

 

 

 

 



 

 



VARIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"How You Remind Me" - Nickelback 
 
Never made it as a wise man 
I couldn't cut it as a poor man stealing 
Tired of living like a blind man 
I'm sick of sight without a sense of feeling 
 
And this is how you remind me 
This is how you remind me 
Of what I really am 
This is how you remind me 
Of what I really am 
 
It's not like you to say sorry 
I was waiting on a different story 
This time I'm mistaken 
For handing you a heart worth breaking 
And I've been wrong, I've been down, 
Been to the bottom of every bottle 
These five words in my head 
Scream "are we having fun yet?" 
 
Yeah, yeah, yeah, no, no 
Yeah, yeah, yeah, no, no 
 
 
 



It's not like you didn't know that 
I said I love you and I swear I still do 
And it must have been so bad 
Cause living with me must have damn near killed 
you 
 
And this is how, you remind me 
Of what I really am 
This is how, you remind me 
Of what I really am 
 
It's not like you to say sorry 
I was waiting on a different story 
This time I'm mistaken 
For handing you a heart worth breaking 
And I've been wrong, I've been down, 
Been to the bottom of every bottle 
These five words in my head 
Scream "are we having fun yet?" 
 
Yeah, yeah, yeah, no, no 
Yeah, yeah, yeah, no, no 
Yeah, yeah, yeah, no, no 
Yeah, yeah, yeah, no, no 
 
Never made it as a wise man 
I couldn't cut it as a poor man stealing 
 



And this is how you remind me 
This is how you remind me 
 
This is how you remind me 
Of what I really am 
This is how you remind me 
Of what I really am 
 
It's not like you to say sorry 
I was waiting on a different story 
This time I'm mistaken 
For handing you a heart worth breaking 
And I've been wrong, I've been down, 
Been to the bottom of every bottle 
These five words in my head 
Scream "are we having fun yet?" 
 
[3x] 
Yeah, yeah, are we having fun yet? 
 
Yeah, yeah, no, no. 
  



KLEURPLAAT 

 

 

 



KAMPLIED – DEEL 1 

Strofe 1 

Na een lange reis naar de kampwei, aanbeland in Gouvy iedereen 
is heel blij,  

maar wat zien we daar, we zijn niet alleen, 2 wetenschappers 
verwelkomen ons meteen 

Ze toonden aan ons hu ontdekking, net zomaar een ontdekking, 
maar een eeuwenoude verzonken sta-ad 

We maakten kennis met het volk, de koning en zijn dochter die 
heel veel schrik van ons haaaaad. 

Refrein 

Ja in Atlantis, heerst een hart vol kracht maar pas op toch voor die 
macht 

Anders gaat het mis 

Oh in Atlantis, staat KSA paraat met kracht en goee raad 

Om door te gaan 

Ja in atlantis, in de ban van’t heilig boek 

Strofe 2 

Vuurvliegjes komen plots van overal, wat is er nu gebeurd, wie 
knoeide met ’t kristal? 

Er heerst heel veel chaos over de kampwei, het einde van ons 
avontuur lijkt nu nabij 



Er volgde eeen zware beproeving niet zomaar een beproeving, maar 
één waar we ons moesten bewijzen 

Wie heeft de pagina gestolen, wie heeft ons voorgelogen, zullen ze 
ons nu afwijzen? 

Refrein 

Ja in Atlantis, heerst een hart vol kracht maar pas op toch voor die 
macht 

Anders gaat het mis 

Oh in Atlantis, staat KSA paraat met kracht en goee raad 

Om door te gaan 

Ja in atlantis, in de ban van’t heilig boek 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 



ZOEKERTJES 

Bas T. zkt Jonge vrouw/volwassene  

Bas is een knappe goedlachse twintiger op zoek naar een jonge 
deerne om zwoele zomernachten en dagen mee door te brengen. Zijn 
hobby’s zijn postzegel verzamelen, mecano knutselen en skydiven uit 
brandende vliegtuigen en origami (vooral zwanen). Hij is slank 
gebouwd, draagt een bril en schoenmaat 45. Zijn voorkeur voor 
vrouwen gaat naar blonde stoten met veel make-up alle vrouwen 
tussen 18 en 46 maar wel met herfstig karakter. Indien je aan deze 
eigenschappen voldoet, aarzel dan niet om contact met de Rekoractie 
op te nemen of telefonisch op 0800-basstaatopenvooralles. Groetjes 
B.  

 

 

 

Jan K zkt. Slaapgelegenheid 

Jan Keuppens is een blonde twintiger op zoek naar een warm zacht 
bed. Door het woelig slapen is hij door zijn slaapzak gescheurd, Heeft 
iemand nog plaats in zijn/haar slaapzak of zin in een gezellig lepelte 
lepeltje deze nacht en eventueel de komende nachten, geef dan een 
seintje aan de kokstent. Hij slaapt het liefst met twee op een veldbed. 
Pluspunten; hij stinkt nog niet, doet zowel de grote lepel als de kleine 
lepel graag en snurkt enkel wanneer hij veel cola drinkt. Negatieve 
punten; Hij is zeer gespierd dus neemt wel wat plaats in en hij neemt 
soms onbewust al het deken af. Aarzel niet en neem contact op met 
0800-jandeknuffelaar.  

J. 



Het vliegend spaghettimonster - geloof 

Ons geloof 

 In de hemel kun je biervulkanen en een 
stripperfabriek vinden. In de hel trouwens ook, maar 
daar is het bier bedorven en hebben alle strippers 
een geslachtsziekte. 

 Piraten spelen een belangrijke rol in de religie. 
Volgens de Pastafari, de aanhangers van het 
geloof, zijn het goddelijke wezens. Het opwarmen 
van de aarde, aardbevingen, orkanen en andere 
natuurrampen zijn allemaal directe gevolgen van het 
afnemende aantal piraten sinds 1800. 

 In plaats van de 10 geboden hebben de Pastafari 
8 ‘liever-nieten’. Het waren er in eerste instantie 
10, geschreven op stenen tabletten. Maar de piraat 
Kapitein Mosey liet er per ongeluk 2 vallen. 

 Een voorbeeld van een ‘liever-niet’: ‘Ik heb liever 
niet dat je mijn bestaan gebruikt als middel om te 
onderdrukken, onderwerpen, straffen, iemands 
ingewanden eruit te halen, en/of, je weet wel, 
gemeen te zijn tegen anderen.’ 

 De officiële afronding van het gebed is ‘ramen’
.  Ramen is een soort noodles. 

 Het vergiet is voor ons een heilig object. We 
zetten het op ons hoofd om God, het Vliegend 
Spaghettimonster te eren. Wil je ook een legitmatie 
bewijs met een vergiet vanwege je geloof? 

  



Liever nietjes 

In het Evangelie van het Vliegend Spaghettimonster wordt 
verhaald dat deze godheid op een berg advies gaf aan 
Mosey, de eerste piraat, in de vorm van tien stenen 
tabletten. Op de weg naar beneden liet Mosey twee van de 
stenen tabletten vallen, zodat er nog maar acht over zijn (de 
lage morele standaard van pastafari wordt verklaard door de 
twee ontbrekende tabletten): 

1. Ik heb echt liever niet dat je… doet alsof je heiliger 
bent dan iemand anders wanneer je mijn noedelige 
goddelijkheid beschrijft. Als sommige mensen niet in 
me geloven dan is dat oké. Echt. Trouwens, dit 
gaat niet over hen, dus niet afdwalen. 

2. Ik heb echt liever niet dat je… mijn bestaan 
gebruikt om mensen te onderdrukken, straffen, 
veroordelen of, je snapt het, je slecht te gedragen 
tegen anderen. Ik heb geen offers nodig en het 
begrip “zuiver” is bedoeld voor bronwater, niet 
mensen. 

3. Ik heb echt liever niet dat je… mensen beoordeelt 
op hoe ze eruit zien, hoe ze zich kleden, hoe ze 
praten of hoe ze lopen, maar wees gewoon 
vriendelijk, oké? O, en laat dit eens doordringen: 
vrouw = mens. man = mens. Precies hetzelfde. De 
één is niet beter dan de ander, tenzij we het over 
mode hebben en sorry, dat heb ik aan vrouwen 
gegeven en een paar mannen die toevallig het 
verschil weten tussen lila en violet. 

4. Ik heb echt liever niet dat je… je gedraagt op een 
manier die aanstoot kan geven aan jezelf of je 



willige partner met de wettige leeftijd EN geestelijke 
volwassenheid. Voor wie daar problemen mee 
heeft:, ik geloof dat de uitdrukking is: “doe ’t effe 
lekker met jezelf”, tenzij je daar aanstoot aan 
neemt; in dat geval moet je maar eens de TV 
uitzetten en voor de verandering een ommetje 
maken. 

5. Ik heb echt liever niet dat je… discussieert met 
gehersenspoelde, vooringenomen, akelige mensen 
op een lege maag. Eet eerst en maak dan gehakt 
van ze. 

6. Ik heb echt liever niet dat je
… kerken/moskeeën/tempels bouwt van 
multimiljoenen euro’s voor mijn noedelige goedheid, 
wanneer het geld beter besteed kan worden aan 
bestrijding van armoede en ziekte, aan leven in 
vrede, liefhebben met passie en het goedkoper 
maken van breedbandkabel. Ik mag dan een 
alleswetend complex wezen zijn, maar ik hou van 
de simpele dingen in het leven. Ik kan het weten, 
ik ben de Schepper. 

7. Ik heb echt liever niet dat je… rondbazuint tegen 
anderen dat ik met je praat. Zo interessant ben je 
niet. Word volwassen. Ik vertel je net dat je je 
naasten lief moet hebben, dat was een hint. 
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